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Vertelling 8–12 jaar

In de woestijn
Lang, héél lang geleden, trok het volk Israël door de woestijn. Op weg naar het
beloofde land. Wel veertig jaar waren ze in de woestijn.
Nu is Jezus in de woestijn. Gods Geest heeft Hem hiernaartoe gestuurd. Veertig dagen 
en veertig nachten eet en drinkt Hij nauwelijks iets. Hij krijgt honger, Hij is moe. Dan 
komt er iemand bij Hem: de beproever, de beduvelaar, de tegenstander van God.
De beproever scharrelt wat rond, tussen de stenen in de woestijn. Hij pakt een steen 
in zijn handen, legt hem weer terug. Pakt er nog een. Ruikt eraan. ‘Toen Israël in de 
woestijn was, gaf God aan hen brood uit de hemel,’ zegt hij zonder Jezus aan te kijken. 
‘Toch jammer, dat hij dat bij Jou niet doet.’ Hij gooit de steen op de grond. En dan 
kijkt hij Jezus aan: ‘Als Jij Gods Zoon bent, verander dan een steen in een brood. Stil 
je honger. Voordat je sterft, hier in de woestijn.’ Jezus klemt zijn lippen op elkaar en 
schudt zijn hoofd. ‘Echt niet?’ vraagt de beproever. ‘Jij hebt het over oude verhalen,’ 
antwoordt Jezus. ‘Misschien weet je dan ook wat er in de oude boeken staat: ‘Een 
mens leeft niet alleen van brood, maar van het woord van God.’
‘Ha, ha,’ lacht de beduvelaar spottend. ‘En dat geloof jij. Je hebt honger, man. Honger 
en dorst. En twijfel. Of niet soms?’ Uitnodigend houdt hij Jezus een steen voor. Maar 
Jezus schudt zijn hoofd.
‘Kom,’ zegt de duivel. Hij voert Jezus mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. 
Hij loopt naar de rand van het dak en buigt uitdagend voorover. ‘Je zult maar vallen,’ 
zegt hij. Hij kijkt Jezus aan. En dan zegt hij: ‘Als Jij echt Gods Zoon bent… spring dan 
naar beneden. God zal zijn engelen sturen om Je op te vangen. Zo staat het in de oude 
teksten: Psalm 91, vers 11 en 12. Zoek maar op. Of weet Je dat uit je hoofd, als Zoon 
van God? Spring! Laat zien dat Je Gods Zoon bent!’ Maar Jezus schudt zijn hoofd. 
‘Weet je wat ook geschreven staat? Dat je God niet op de proef mag stellen.’
‘Lafaard,’ zegt de duivel. ‘Kom.’ Hij neemt Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die 
berg zijn alle landen van de wereld te zien. ‘Al deze landen geef ik Jou,’ zegt hij, ‘als jij 
voor mij knielt en mij aanbidt.’ Jezus kijkt hem aan, met strenge, harde ogen. ‘Ga weg, 
Satan,’ zegt hij duidelijk. ‘Er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer, je God. Vereer alleen 
Hem.’  
De duivel zucht. Dan gaat hij weg, om voorlopig niet meer terug te komen. Er komen 
engelen die voor Jezus zorgen. Want Jezus is niet alleen.
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8-10 jaar

l
Gesprek: Welke dingen horen
volgens de duivel bij Gods Zoon?
Hoe reageert Jezus daarop?

p
Spel: ‘Raad eens wie voor mij zorgt?’
Een kind neemt iemand in gedachten
die voor hem of haar zorgt. Dat mag

een ouder zijn, maar ook een grootouder,
leerkracht, trainer, etc. De andere kinderen
proberen te raden wie het is. Ze stellen vragen
die alleen met ja of nee beantwoord mogen
worden.

s
Creatief: Gods EHBO-koffer. Hoe
zorgt God voor mensen? Bedenk het
samen en schrijf de antwoorden op

pleisters. Maak samen een verbandkoffertje
en stop de pleisters erin: de woorden op de
pleisters laten zien wat Gods ‘EHBO-koffer’ is.

11-12 jaar

l
Gesprek: De duivel houdt Jezus drie
verleidingen voor: zijn honger stillen,
van een berg springen en zich op

laten vangen en koning van alle landen in de
wereld worden. Zou het bij de ene verleiding
moeilijker zijn om nee te zeggen dan bij de
andere? Zo ja: bij welke dan? Waarom denk
je dat?

s
Creatief: Veel mensen ‘minderen’
in de veertigdagentijd, bijvoorbeeld
door minder te snoepen of minder

naar een scherm te kijken. Waarin zouden de
kinderen willen minderen? Laat hen kaartjes
maken waarop ze hun eigen voorbeeld
schrijven. Dit kaartje kunnen ze thuis
ophangen op een zichtbare plek, om het niet
te vergeten.


